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Drentsch Dagblad van 5 juli 1944 weten dat ‘t Weidehuis in 
Heemse weer voor het trekkersverkeer was opengesteld. 

Na de oorlog is de jeugdherberg niet meer als zodanig in ge-
bruik genomen. Het gezin Sies ging in 1946 terug naar Rot-
terdam. ‘t Weidehuis werd intern verbouwd waarna het pand 
onderdak kon bieden aan enkele gezinnen. De woningnood 
was namelijk groot en het algemeen belang werd groter ge-
acht dan het belang van de jeugdige toerist. Door het sluiten 
van de jeugdherberg waren er bijna geen mogelijkheden 
meer om gasten onder te brengen in de gemeente. De plaat-
selijke Handelsvereniging betreurde dat enorm en deed ver-
schillende pogingen om het vreemdelingenverkeer te bevor-
deren, maar die liepen alle op niets uit.

In 1951 bood de voormalige jeugdherberg onderdak aan 
maar liefst drie gezinnen, onder wie het gezin van onderwij-
zer Antoni Johan Hietkamp. Hij was op 3 december 1903 ge-
boren in Gorssel en gehuwd met Harmina Antonetta Johan-
na Wijers. Zij waren op 22 mei 1946, kort na het vertrek van 
het echtpaar Sies, in de voormalige jeugdherberg gaan wo-

nen, samen met de kinderen Gerrit, Sophia Jacomina, Hen-
drik Johan Gerard en Johanna Hermina. In januari 1959 ver-
huisde het gezin Hietkamp van Heemse naar Heino.

Een ander gezin dat huisvesting had gevonden in ‘t Weide-
huis was dat van Roelof van den Berg en Zwaantje Breukel-
man. Zij vestigden zich in mei 1950 in huisnr. A-81 en zou-
den er vijftien jaar blijven wonen. Roelof van den Berg was 
opgeleid als timmerman en had vele bazen gediend. Enkele 
jaren voordat hij zich vestigde in de voormalige jeugdherberg 
was hij gaan werken bij de Heidemij. Hij had zijn standplaats 
in de loods bij het station en onderhield daar alle materialen. 
Daar werden bijv. schuilketen hersteld en opgelapt, maar ook 
alle eenvoudige voorbereidingen getroffen die voor een goed 
verloop van zaken noodzakelijk waren. Toen Van den Berg in 
1963 met pensioen ging, werd de werkplaats bij het station 
afgebroken en meteen naar Vroomshoop verplaatst. Zolang 
Van den Berg er de scepter zwaaide, had men het niet willen 
verwijderen... Toen Roel’f uut de jeugdherbarg van z’n oude 
dag kon gaan genieten, kreeg hij ook meer tijd voor zijn 
grootste hobby: muziek maken, samen met zijn zonen. Het 
gezin Van den Berg bezat verschillende instrumenten. Ze 
zorgden ervoor dat er muziek bleef zitten in de voormalige 
jeugdherberg, waar ongetwijfeld gedurende het decennium 
dat de jongeren er hun slaapplekken hadden, regelmatig mu-
ziek zal zijn gemaakt.

In de zomer van 1965 kon Jan Riekele Smit, met zijn uit Ca-
nada teruggekeerd gezin, ook woonruimte betrekken in ‘t 
oude Weidehuis dat toen bekend stond als huisnr. A-93 in 
Heemse. Jan Riekele was geboren in Heemse, als zoon van 
meester Eeltje Smit en Antje Bijma. De remigranten waren 
van plan zich permanent te vestigen in Heemse, maar de 

nieuwe woning op De Norden was nog 
niet gereed. Nog voor de jaarwisseling 
konden ze de voormalige jeugdherberg 
weer verlaten om zich te vestigen aan de 
Jan Steenstraat 19.

Niet veel later, in januari 1966, zou de 
gemeente het pand op perceel B-7702 bij 
openbare inschrijving laten amoveren, 
oftewel slopen. Daarmee kwam een defi-
nitief einde aan ‘t Weidehuis dat slechts 
tien seizoenen dienst heeft kunnen doen 
als jeugdherberg. 


