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Wanneer Marten de laatste bestelling bij het Gezinsoord Mo-
lengoot had afgeleverd, maakte hij van de nood een deugd. 
De lege melkbussen vulde hij met warm water en die reed hij 
dan met de bakfiets terug naar de zaak in Hardenberg. Met 
dat warme water van Molengoot werden vervolgens de melk-
bussen schoongemaakt. Wanneer die klus geklaard was, werd 
het resterende warme water gebruikt om de leden van het 
gezin Eggengoor, zowel groot als klein, te wassen...

Zodra de kinderen wat groter waren, droegen ze hun steentje 
bij aan de zaak. Geen van hen begon aan een vervolgoplei-
ding na afronding van de lagere school. Het was echter ook 
niet mogelijk om alle kinderen in de zaak te houden en een 
goed belegde boterham te laten verdienen. De een na de an-
der vloog uit en vond werk, bijvoorrbeeld bij textielfabrieken 
in Almelo en Dedemsvaart of bij de plaatselijke drogisterij 

In de fotocollage is Wim Eggengoor te zien (linksboven) terwijl 
hij melk bezorgt aan de Nachtegaalstraat. Verder laat hij zien 
hoe de melkflessen werden gevuld vanuit een melkbus; telkens 
een halve liter. Rechtsboven zien we hem bij een bijzonder 
voertuig; een zgn. ‘kokwagen’ waarmee de melkboer in de jaren 
‘60 bestellingen rondbracht. Rechts in het midden heeft Henk 
Eggengoor de handen vol met flessen en boter. Rechtsonder de 
twee winkelmeisjes: Hilly Kampherbeek en Ria Steen Redeker.
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van Glastra aan de overzijde van de Voorstraat. Egberdina 
Eggengoor-Pullen was niet alleen de strikte en plichtsgetrou-
we mater familias. Zij was ook de cheffin van de Zuivelwinkel 
en zorgde ervoor dat de boekhouding en financiën op orde 
waren en bleven. Dat moest ze ook wel, want Marten onder-
vond geregeld last van zijn brose gezondheid. Hij leed aan 
reumatiek en was vaak uit de running. Het was maar goed dat 
hij zo’n sterke vrouw had. Zij heeft ook altijd hard gewerkt.

Het bezorgen van de be-
stellingen bleef Martens 
belangrijkste taak. Vooral 
‘s winters was het afzien. 
De melk bevroor. De appa-
ratuur bevroor. Regelma-
tig moest bij klanten water 
worden gekookt om de 
melkautomaat te ontdooi-
en, want anders kon er 
niets worden verkocht. 
Meegebrachte colaflessen 
met koolzuur konden ook 
slecht tegen de kou. Ze 
sprongen spontaan uiteen 
en dan kon men later op 

de dag nogmaals op pad om een paar flessen frisdrank weg te 
brengen. De winst was dan weliswaar in rook opgegaan, maar 
de Eggengoors bleven lachen. Tanden op elkaar en lachen 
werd de kinderen van jongsaf ingeprent. Klantvriendelijk-
heid stond altijd hoog in het vaandel. Lachen kon men ook 
om de meest vreemde bestellingen die geplaatst werden. Zo 
was er een klant die regelmatig koffiemelk kocht... om er 
pudding van te maken!

De Eggengoors verkochten ook slagroom. Toch zouden ze 
dat zelf maar twee keer per jaar krijgen, met Pasen en met 
Kerst. Dan was het pas echt feest. Verder was het hard wer-
ken, had men genoeg te eten, maar was het ook geen vetpot.

Volgens een zoveel mogelijk vaste route werden alle klanten 
bediend: ...dominee Visser, dan de familie Edelijn, gevolgd 
door mevrouw Jellema in de Irenestraat en dan langs Klok-
kers... Zo werd een zo gunstig mogelijke route uitgestippeld. 
‘s Ochtends rond een uur of zeven gingen de Eggengoors op 
pad en ‘s middags tegen koffietijd was de laatste bestelling 
bezorgd. De klanten zetten de pan of de lege flessen voor hun 
huis en legden hun bestelling erbij. Velen lagen nog op een 
oor als Eggengoor kwam om de pannen en flessen te vullen. 
Lege emballage werd weer mee terug genomen, maar alleen 
als de flessen netjes gespoeld en schoon waren. De meeste 
klanten betaalden direct aan de venterskar, over het alge-

meen een keer in de week. Een enkeling kwam naar de win-
kel om de rekening te voldoen. In het melkbuukie werd per 
klant bijgehouden hoeveel was afgeleverd en wat nog betaald 
moest worden. ‘s Zondagsavonds werd het boekje opgemaakt. 

Het aanbod werd in de loop van de jaren steeds uitgebreider. 
Waar de familie aanvankelijk alleen zuivelprodukten ver-
kocht, ging men er in de loop van de jaren ‘60 en ‘70 meer en 
meer toe over om ook andere levensmiddelen te verkopen. 
Zo was de venterskar niet langer alleen gevuld met melk, 
yoghurt, slagroom en dergelijke, maar ook met pakken kof-
fie, waarbij de klanten konden sparen voor gratis kopjes en 
schotels. Ook frisdrankflessen met Exota, Seven Up en Sinas 
en kratjes bier werden netjes bezorgd.

Hoewel moeder Eggengoor de touwtjes stevig in handen had, 
kon ze niet alles alleen. Daarom werd ze twee keer per week 
terzijde gestaan door Janna Spanjer. Zij heeft jarenlang voor 
het gezin gewerkt. Haar vaste taak op zaterdag was het poet-
sen van alle schoenen van de gezinsleden. Al die schoenen 
werden dan steevast van de bovenverdieping naar beneden 
gegooid, zodat Janna aan het werk kon. Elke dinsdag was ze 
al vroeg in de weer om de winkel schoon te maken, want de 
zaak ging ‘s ochtends om acht uur open en sloot pas tegen 
zessen ‘s avonds; ook op zaterdag.

Zoons Jan, Wim en Henk waren Egberdina tot steun toen 
Marten in 1967 overleed aan de gevolgen van long- en lever-
kanker. De andere kinderen waren al getrouwd en uitgevlo-
gen. Zo zette de weduwe de winkel nog jarenlang voort, ge-
holpen door winkelmeisjes als Nolda Reins, Hilly Kampher-
beek en Ria Steen Redeker. De concurrentie groeide enorm 
door de komst van nieuwe supermarkten.  Jan de Boer open-
de in 1972 de deuren van de splinternieuwe zaak aan de Ad-
miraal Helfrichstraat, twee jaar later gevolgd door de Aldi-
markt aan de Voorstraat.

Wim reed in 1974 zijn allerlaatste ronde als melkventer, om-
dat hij een baan had gevonden bij het zwembad De Marsch. 
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Opoe Lucas van de Bruchterweg - al jaren een vaste klant - 
zorgde ervoor dat Wims laatste rit een memorabele werd. Ze 
bedankte hem voor de bewezen diensten met een lauwer-
krans en een zelfgemaakte sjerp met de tekst De Laatste Rit. 

Zoon Jan begon in 1975 bij de OAD als touringcarchauffeur 
en Henk ging werken bij het transportbedrijf van de familie 

Veurink. Nadat Egberdina was getroffen door een beroerte 
en er redelijk van herstelde, besloot ze de zaak te sluiten en te 
verkopen. Zij verhuisde naar een van de flats aan de Kruser-
brink en zou daar nog een aantal jaren genieten van haar rus-
tige oude dag.

Restaurant Azië
De nieuwe eigenaar van het pand aan de Voorstraat 18 werd 
de uitbater van het restaurant Kota Radja in Zwolle. Deze 
firma was echter niet de enige die belangstelling had getoond 
voor Eggengoors winkelpand. Ruim veertig gegadigden, 
hoofdzakelijk Chinese exploitanten, hadden zich bij de ver-
koopster gemeld. De nieuwe eigenaar liet het oude pandje 
renoveren en intern volledig verbouwen tot het tweede Chi-
nees-Indische restaurant van Hardenberg in die tijd. Het eer-
ste restaurant was al in 1971 geopend en Indrapoera genaamd; 
in 1974 gewijzigd in De Gouden Draak. Ook dat restaurant   
was gevestigd aan de Voorstraat, maar dan aan de noordzijde, 
tegenover het postkantoor. 

Op 8 april 1977 opende 
het restaurant Azië offici-
eel de deuren in het voor-
malige Zuivelhuis. De fa-
milie Eggengoor was door 
de nieuwe eigenaar uitge-
nodigd om tijdens het 
openingsfeest het diner te 
komen gebruiken. 

Vervolgens zou de naam van het restaurant in 1985 wijzigen 
in Tjen Sang en in 1989 in Paradijs. Vanaf 1997 stond het be-
kend als China Garden. Zoals eerder vermeld, staat het pand 

nu alweer enige tijd leeg in afwachting 
van betere tijden...

 
Met dank aan:
* Wim Eggengoor, Vinkenstraat 11, 
Hardenberg

De verbouw van het voormalige Zuivelhuis tot restaurant 
(Collectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.).


